
Er zijn veel dingen die men kan opnoemen. Het is moeilijk
om één ding te kiezen, want het is meer de algemene
levensstijl. Natuurlijk het eten, het bier en de chocolade. Ik
vind de gemakkelijke bereikbaarheid, meestal aan een lage
prijs, van de culturele activiteiten leuk. In Amerika is er een
overvloed aan cultuur, maar deze is niet altijd toegankelijk.
Je kan alles aan een wereldklasse zien in New York, maar
aan een hoge prijs. 

TALENKENNIS
Ik sprak Frans toen ik hier kwam en dat hielp met mijn
initiale integratie in de Franstalige werkplaats en in het
leven in Brussel, nadat ik me hier vestigde. Uiteraard
sprak ik geen Nederlands toen ik naar hier kwam, maar
het hielp wel een beetje dat ik Duits sprak. Nederlands
leren was eigenlijk een proces van osmose. 

William
V E R E N I G D E  S T A T E N
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VERHUIZEN NAAR BELGIË
Het bedrijf waar ik werkte gaf me een job in België. Ik was
single toen ik hier kwam wonen maar heb hier iemand
speciaal ontmoet en ben hier gebleven. We hebben en
familie gestart. Nu woon ik hier al ongeveer 35 jaar.

MIJN ERVARING MET BELGIË

B E T E R  I N  B E L G I Ë

B E T E R  I N  D E  V S
Ik kom van Californië dus ik mis het mooie weer. Ook
de keuze aan activiteiten in de buitenlucht en de lege
ruimtes. Op cultureel vlak heeft België veel te bieden
maar natuurlijk zien we dat de cultuur hier op veel
vlakken wordt beïnvloed door de Amerikaanse cultuur.

HOBBY'S
- Reizen
- Lezen 
- Luchtvaart memorabilia verzamelen

JOB
Nu ben ik gepensioneerd.
Daarvoor werkte ik als manager voor de verkoop en
marketing van technologiebedrijven.

D E  B E L G E N

Ik vind dat Belgen in het algemeen met hun twee voeten
op de grond staan. Ze zijn vriendelijk en flexibel en
kunnen zich makkelijk aanpassen.

Uiteraard zijn er dingen die beter kunnen maar elke
plek verandert constant. Ik heb veel veranderingen
gezien sinds mijn aankomst en de meeste zijn positieve
veranderingen. 

W A T  K A N  B E T E R ?

'Ik voel me 
hier thuis'



1 LAND, 3 CULTUREN?
Uiteraard zijn er culturele verschillen. Als Engelstalige
merk ik dat Vlamingen in het algemeen zich meer gehecht
voelen of toch meer bekend zijn met de Engelstalige
cultuur en zeker meer comfortabel zijn om Engels te
spreken. De meerderheid van mijn Vlaamse contacten,
soms tot vervelens toe, verkiezen om mij in het Engels aan
te spreken. In tegenstelling tot de meerderheid van mijn
Franstalige contacten die blij zijn om in het Frans te praten
eens dat ze merken dat ik Frans spreek.

Je kan deze vraag beantwoorden op veel verschillende
manieren, door feiten en statistieken op te sommen. Maar
het is een complex land met een complexe geschiedenis.
Natuurlijk is er ook de mix van culturen en talen. Veel
dingen die invloed hebben op hoe het land nu werkt zijn
het gevolg van die complexe geschiedenis en culturele
verbanden. In Amerika zijn er natuurlijk ook plaatsen waar
twee talen gesproken worden maar er wordt altijd gestreefd
naar integratie op vlak van taal. Dus als je een Spaanstalig
persoon ontmoet merk je dat tegen de tweede of derde
generatie vaak meer Engels gesproken wordt dan Spaans.
Uiteraard is er een vergelijkbare integratie hier, maar vaak
niet even snel en met het groot verschil van de twee grote
taalgroepen in België. Bij nieuwkomers in België is er een
Nederlandstalige integratie of een Franstalige integratie na
een tijdje. In Amerika is het anders, omdat er maar één
dominante taal is.
.

Ik kende niet zoveel Belgen toen ik hier aankwam, met als
uitzondering mijn collega’s op het werk. Mijn collega’s
lieten me welkom voelen en waren oké met het idee om een
Amerikaanse collega te hebben. Het was een Amerikaans
bedrijf maar zonder Amerikaanse werknemers, behalve de
grote baas, de eigenaar, die elke maand op bezoek kwam.
Het hielp wel dat ik Frans sprak.

W E L K O M  I N  B E L G I Ë

Het was niet moeilijk om me aan te passen, maar
natuurlijk zijn er dingen die je eerst niet begrijpt of waar
je je  moet aanpassen. Op cultureel vlak ben ik wel
flexibel en geniet ik van de verschillen.

A A N P A S S E N  A A N  E E N  N I E U W  L A N D

LEVEN IN BELGIË

H O E  Z O U  J E  B E L G I Ë  B E S C H R I J V E N ?

TYPISCH  BELGISCH
Iets dat eruit springt , vooral op kantoor, is de gewoonte om
je collega’s elke dag te begroeten met een handdruk of zelfs
een kus. Dat zou heel ongewoon zijn in Amerika, niet om je
collega’s te begroeten, maar om specifiek rond te gaan en
een groot aantal van je collega’s individueel te begroeten is
heel anders. 


